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ERHALEN VAN DE STA|

ZONDAG 5 APRIL 2020 IN LEIDEN




Leiden, 11 maart 2020

Verhalen van de Stad viert eerste lustrum

Op zondag 5 april 2020 viert het evenement Verhalen van de Stad/Leidse draaiorgeldag zijn eerste lustrum in het centrum van Leiden. In de Burcht worden tussen 15.00u en 16.00u korte theaterscènes over de geschiedenis van Leiden opgevoerd. Op Haarlemmerstraat en voor de Hooglandse kerk kan het publiek genieten van draaiorgels. Het evenement is gratis toegankelijk. Ook is het die dag mogelijk een thematische stadswandeling met gids te maken.
Vijf jaar geleden startte het Leidse evenementenbureau ProKwadraat met een bijzonder initiatief, Verhalen van de Stad. Tijdens deze theatrale middag worden op bijzondere plekken in het centrum van Leiden korte theaterscènes opgevoerd. De scènes vertellen op eigenzinnige, vaak humoristische wijze bijzondere anekdotes over markante personen en locaties uit de Leidse geschiedenis. Op deze manier willen de organisatoren de rijke historie van de stad Leiden levend houden, en van Leiden een nóg specialere plek maken om te zijn.
Revue
Op zondag 5 april laten acteurs van toneelgroepen Imperium en Litteris Sacrum tussen 15.00u en 16.00u enkele van de meest bijzondere scènes uit de afgelopen vijf edities, nog één keer de revue passeren. Plaats van handeling is de historische Burcht. Ook al gaat het over onderwerpen uit het verleden, de toon van de scènes is modern en licht. Daarom is Verhalen van de Stad ook zeer geschikt als gezinsactiviteit. Op het programma staan scènes over een oude kegelclub met opvallende gebruiken, een bijzondere filmopname, en twee markante momenten uit het leven van de Zangeres zonder Naam. De scènes zijn gemaakt door ervaren Leidse theatermakers Erik Siebel en Jan Joost Aten.
Leidse Draaiorgeldag

Vóór en na Verhalen van de Stad kan het publiek genieten van diverse draaiorgels, die in de buurt van de Burcht worden opgesteld. De draaiorgels zijn van 13.00 tot 16.00 uur te horen en zien op de Haarlemmerstraat en voor de Hooglandse kerk.
Thematische Stadswandelingen

Tijdens ons Stadsverhalenfestival kan het publiek kiezen uit vier verschillende thema wandelingen.: Pilgrims, Rembrandt, Hofjes en algemeen historisch. Van 13.00 tot 14.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur. De gidsen zijn afkomstig van Groepswijzer.nl. Startpunt is grandcafé de Burcht. Kosten voor de wandeling € 5 persoon.
Openbaring Leiden
Graag maken wij de bezoekers van de stad erop attent dat een groot deel van de kunst in de openbare ruimte in de binnenstad is voorzien van een ‘extra laag’. Een filmpje, audiofragment of muziekstuk. Het publiek kan de wandelingen lopen aan de hand van het wandelboekje of de app. 

Meer informatie:

Kijk voor meer informatie over dit stadsvertelfestival op www.verhalenvandestad.nl.
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Voor meer informatie over Verhalen van de Stad en de Leidse Draaiorgeldag kunt u contact opnemen met Frank van Leeuwen - 071-5233485. Kijk voor fotomateriaal op onze google-drive Verhalen van de stad of Leidse Draaiorgeldag. 
